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ÖNSÖZ 


Tasavvuf, ihsan üzere yaşamaktır. Cebrâil faleyhisselâm) Resül-i Ekrem Efendimiz'e [sallallahu aleyhi vesellem), “İhsan nedir?” diye sormuş, Allah Resülü de şöyle buyurmuştur: “Allah'ı görüyor gibi ibadet etmendir. Her ne kadar sen O'nu görmüyorsan da O seni görüyor” (Buhâri, İmân, 38). 


Umuyoruz ki -yıllardır olduğu gibi- bu eserler vesilesiyle birçok insan tasavvuf hakikatlerini anlayarak mürşid-i kâmillerin insana ne kadar gerekli olduğunu farkedecektir. Yani “iman ve İslâm” sahasına “ihsan”ı da ekleyerek tam manasıyla kul olacaktır. 


Tasavvuf yolu tarih boyunca sohbetle gelişip yayılmıştır. Mürşid-i kâmiller bile bir Allah dostunun sohbet halkasına girerek seyrü sülükünü tamamlayıp yeni sohbet halkaları kurmaya hazır hale gelmişlerdir. 


Elinizdeki bu kitap, “Allah'ı Sevenlerin Yolu” serisinin bir parçası olarak, elli yılı aşkındır kendilerini Allah, Resül ve Allah dostlarının yoluna adayan, Allah ve Allah dostlarının sohbetleri ile hemhâl olarak müminlere faydalı olmak için çalışan; rahmet-i Rahmân'a kavuşmuş Mehmet Ildırar ve Dr. Ahmet Çağıl'ın sohbet, kaset ve CD'lerinden derlenmiştir. Onlar elli yılı geçen süredir yaptıkları sohbetlerini yalnızca insanların kurtuluşa erebilmeleri için yapmış ve bu kutlu yolda çalışmışlardır. Ömürlerini Allah'a hizmet yoluna vakfeden Mehmet Ildırar ve Dr. Ahmet Çağıl'dan (rahmetullahi aleyhimä] Allah, Allah Resülü ve Allah dostları razı olsun. 


ASK 


Ask Nedir? 


Kâinatın sırları, ilâhi aşkta toplanmıştır. Aşk olmadan meşk olmaz. İman tevhidi, tevhid marifeti, marifet muhabbeti, muhabbet Hak Teâlâ ile ülfet ve ünsiyeti ortaya çıkartır. İmandan tevhide, tevhidden marifete, marifetten muhabbete geçmeyen, iki dünyadaki dirilerden olamaz. Ulvi ruh, bütün varliklardan sıyrılarak aşk ve şevk ile yüce Mevlâ'sına yükselmeye gayret edip ihtimam gösterir. Kalp ve nefis de varlık âlemindendir. Ruh yükseldiği zaman kalp de hayır sahibi şefkatli bir evladın babasına meyletmesi gibi ona meyleder. 


İnsanın ruhunu Allah'a hayırlı bir hale getirecek maya aşktır. Bülbülün seherlerde inlemesi, dalgaların coşarak gelişi, kâinatın vahdet ve birlik etrafında dönüşü hep aşkla olur. Atomun etrafında elektron, hücrenin merkezindeki protoplazma ve zarın içindeki rabbâni sırlar aşk ile tecelli eder. Kalbin atışı da aşk ile cereyan eder. 


Canin mayasını Hakk'a götürüp rahmet dairesi- ne müstehak olacak kâmil bir ceset, aşkla meydana gelir. Peki, bu aşkın esrarı nasıldır? 


Ona iki kaşın arası mihrap olmuştur. Namazın kıble olan mihrabı, duanın arş-ı a'lâ olan mihrabı gibi ... Müminin kalbinin mihrabı da yüce Allah'ın azametidir. İki kaşın arası, bu aşk ateşinin mayasına mihrap olmuştur. İki kaşın arası nefs-i nâtık, nefs-i emmâre, nefs-i levvâme, nefs-i mülhime ve nefs-i mutmainnedir. Allah bu nefse iki kaşın arasında bir taht kurdurmuştur. Bu nefis, insanı esfel-i safiline/aşağıların en aşağısına çekip Nemrud, Firavun edeceği gibi, terbiye ve tezkiye edilirse mihrap olur. Bütün meleklere, Âdem'e [aleyhisselâm] secde etmeleri emredilirken İblis'in bu emre uymaması onun enaniyet ve kibir ateşindendir. Şeytanın iki 


10 


kaşının arası, kişinin nefsinin ateşidir. Müfessirlerin beyanına göre Âdem [aleyhisselâm] kendisine secde edilen bir vasıta idi. Hakikatte bütün secdeler, yüce Allah'a yapılır. Biz Kâbe'ye doğru secde ederiz; ancak secdemiz Kâbe'nin cihetiyle Hak Teâlâ'yadır. 


Bâyezid-i Bistâmi hazretleri (kuddise sirruhü], kendisinden 164 sene sonra yaşayan Ebü'l-Hasan Harakâni hazretlerinin (kuddise sırruhüj geleceğini, aşk ehli olduğu için bilmiştir. Seyyid Ebü'l-Hasan Şâzeli hazretleri de [kuddise sırruhû] Muhammed b. Hanif hazretlerinin (kuddise sirruhü] geleceğini bu hal ile bilmiştir. 
Yine kâmil mürşidlerden Ebü’l-Abbas Mürsi hazretlerinin de (kuddise sirruhü] Yâkut-ı Arşi hazretlerinin [kuddise sırruhü| geleceğini haber vermesi, bu aşk ile zuhur etmiştir. Bu aşk hali büyük evliyanın bir özelliğidir. 
Onlar, hak ve hakikati aşk âleminde gönül gözüyle okurlar. Onlar, ne kâhin ne de müneccimdir. Onlar nur-ı Muhammedi'nin aşkıyla yanıp yakılmış velilerdir. Velilerden inkişaf eden bu nurani hakikatler muhabbetimizi, yakinimizi, İslâmiyet'e olan sadakatimizi artırır. Dolayısıyla bize aşk ve şevk verir. 


Şu canın mayası aşktır, denilirken bu aşkın kıblesi de iki kaşın arasıdır. Eğer nefse uyulursa, o zaman bu vücut, nefs-i emmâreye uyar, aşk mayası olmaz, zillete düçar olur. 


Aşkın Yolu 
Muhteremler! 


Yol birdir; aşk ehli için nice yollar kısalır. Eğer insanoğlu, nefsinden kurtulmak için çare bulmazsa, bir kâmil mürşidin yanında terbiye görmezse, ilmi de olsa amel de etse yine de mağlup olabilir, çünkü insanoğlu, nefsini kemale erdirmedikçe bu hali idrak edemez. İnsanın kalbinde Allah Teâlâ'nın aşkı, muhabbeti varsa o insanın ibadeti makbuldür. Yok, bunlar yoksa ibadeti çok olsa bile içinde aşk ve muhabbet olmadığından gaflet ile dolu olacaktır. 


İşte kardeşler! 


Onun için, Rabbü”l-âlemin'in aşkını, muhabbetini verecek Allah dostlarının sohbetlerini hiç bırakmamak, terketmemek lazımdır. Onlara çok devam etmek icap eder. 


Kardeşler! 
İnsanın içinden dünya sevgisi çıkmazsa, gönlüne ilâhi aşk girmez. İçimizdeki nefsin istekleri, işlediğimiz kötülüklerin sebebidir. Dünyayı seven insanın özelliği nedir? Zevk ve sefa içinde olmaktır. Keyfini yapabilmektir. Çok para elde etmek için, “Canım, azıcık faizle bir şey olmaz” demek, nefsin bir tuzağıdır. 


Aşkın Zuhuru 


Nefis tövbe ile günahların ağırlığından ve şehvet bağından kurtulup itaate yönelirse, ilham ve feyiz almaya başlar, kabiliyet kazanmaya yönelir. Artık haramdan kaçar, hayırlara koşar. İbadet ve zikirden lezzet alır. Kalbinde ilâhi aşk ateşi parlamaya başlar. Bu nur ile iyi ve kötüyü seçer. Ancak şeytan kalbine girmek için yol aramaktadır. Onun peşini bırakmaz. Günah ile kandıramazsa, ibadetler içinde gafletle kandırmaya çalışır. Kendini beğendirir, insanları küçük ve değersiz göstermeye başlar. İçine azaptan emin olma hissi verir. Kişiyi Hak Teâlâ'dan uzaklaştırmak için uğraşır. Bu mertebedeki hak yolcusuna kâmil bir mürşid nezaret ve yardım ederse, bu nefis sahibi manevi tehlikelerden kurtulur. Yoksa nefsin ve şeytanın gizli yollarıyla, daha tehlikeli hallere düşme ihtimali mevcuttur. 


Onun için aziz kardeşim, Allah'ı [celle celäluhü] unutursan sevdiğin her şeyin seni bırakıp gideceğini 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hatırla. Gençliğini sevdiysen ihtiyarlayacak, güzel yüzünü sevdiysen, yaşlanıp buruşacak. Dünyadaki sevgililerin seni bıraktığı zaman feryat etmektense, kalbin içine Allah sevgisini tam olarak koymak lazımdır. Ruh halimizi iyi idrak edelim. Unutmayalım ki Yunus Emre hazretleri (kuddise sırruhüj, bütün ilâhilerini ilâhi aşk ile söylemiştir. Allah Teâlâ onun gönlünü ilham ile doldurmuştur. Onun sözleri boş laflar değildir. Bakınız yüzyıllardır onun sözlerini herkes dile getiriyor, gönül bir hoş oluyor, manen keyif alıyor. Mevlânâ hazretlerinin (kuddise sirruha] sözleri de böyledir. Hepsi de kalbi bir özellik, bir güzellik taşır. 


MUHABBET 


“Muhabbet edene muhabbet edilir. 
Seven sevilir. Unutmayan unutulmaz.” ! 


Ali Hâfız Efendi [k.s] 


Tasavvufta Muhabbet 


Bu yolun büyüklerinden İmâm-ı Rabbâni hazretleri (kuddise sırruhüj, muhabbeti elde etmek için tasavvufun lüzumuna işaret eder. Neden tasavvuf terbiyesi alınması gerektiğini, neden ihtiyaç duyulduğunu ise şu şekilde izah eder: 


1. İman hakikatlerini keşfetmek için tasavvufa ihtiyaç var; Allah [celle celäluhü] ne bildirdi ise, Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem] hangi hu- 


1 Evliyalar Ansiklopedisi, 3/85. 
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susları yaşayıp öğretti ise onları inkişaf ettirmek, tereddütleri ortadan kaldırmak için bu yola ihtiyaç vardır. Çünkü iman hakikatlerini bilmedikçe bir insan kemal sıfatlara ulaşamaz. 


2. Peygamber Efendimiz'e [sallallahu aleyhi vesellem] itaat etmek, sünnetini yaşamak ile olur. Bunun için tasavvuf ilmi gerekir. Onun emirlerine yapışmak, yasaklarından sakınmak ve sünnetini ihya etmek için bu lüzumludur. Çünkü tasavvuf, Resülullah Efendi-MİZ'İN [sallallahu aleyhi vesellem] sünnetini ihya etmektir. 


3. Tasavvufun Üçüncü faydası da şudur: Tasavvuf ile kalpteki manevi hastalıklar temizlenir. Bir insan Allah Teâlâ'ya ve Resülullah'a (sallallahu aleyhi vesellem] itaatte kusur ediyorsa, kalbi hasta demektir. Kalp hastalığı şifaya kavuşmayan bir kimse, Allah'a ve Resülullah'a [sallallahu aleyhi vesellem] tam itaat edemez. 


Bütün tarikatlar Allah korkusu ile muhabbeti vermek içindir. Tarikat-ı Nakşibendiyye de ilâhi muhabbeti, rahmâni cezbeyi, evliya sevgisini, zikir lezzetini verir. Bunlar insanı Allah [celle celâluhüj korkusuna götürür. Allah'tan [celle celâluhüj korkmak, zayıflığını, âcizliğini bilmekle olur. Tarikat/tasavvuf, insana muhabbet kazandırır. Muhabbet, alışkanlık halindeki 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ibadetleri lezzete çevirir, makbul ibadete dönüştürür. İbadeti lezzet haline getirmek muhabbetle olur. 
Muhabbet bu yolun ana sermayesidir. Onun için sâdât-ı kirâm efendilerimizden Şeyh Fethullah Verkânisi hazretleri (kuddise sirruhü] buyurmuştur ki: 


“Tarikat-ı âliye, ihlâsı ele geçirebilmek için ilâhi muhabbeti tahsil etmektir.” 


İmanı kuvvetlendiren yolların en güzeli tasavvuftur. Kişinin, Allah Teâlâ'nın muhabbetini kazanabilmesi, bu yolla mümkündür. Başka bir yol yoktur. Tarikat bu yönüyle medresedir/okuldur. Burada ilim ve amel öğretilir. İlâhi muhabbete giden yollar tanıtılır. Nefsin ve şeytanın çirkin halleri anlatılır. 
Böylece kişiler günahlardan kurtulur. İbadetler, gelenek halinden çıkarılır ve muhabbetle yerine getirimesinin yolları gösterilir. 


Muhabbetin Zuhuru 


“Allah Teâlâ'ya âşık olanlar, insanı O'ndan uzaklaştıran her şeyden uzak olup, alakalarını keserler.” ? 


Cafer-i Huldi [k.s] 


Kardeşler! 


Ruh, Allah'ı tanımak ve bilmek ister. Bu yüzden coşmak ve muhabbete karışmak onun yaratılışının bir gereğidir. Ruh, kalbin Allah'a iman etmesiyle meydana gelen huzur ve tecelli ile ortaya çıkar. Bu yüzden ruh, kalbin hareket etmesine bakar. Kalbin hareketi de Allah'ı zikretmesi ile olur. Onun huzuru Allah'ı hatırlamasıdır. Kalp Allah'ı hatırlar, yeter ki üzerindeki perdeler kalksın. Âyet-i kerimede şöyle buyrulur: “Onlar, iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle huzur bulan kimselerdir. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur” (Ra'd 13/28). 


İlâhi muhabbetin kalbe girebilmesi için dünyanın sevgisinin çıkması gerekiyor. İkisi birbirinin 


2 Evliyalar Ansiklopedisi, 4/182. 
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zıddıdır. Birbirinin aksi kutuplaradır. İkisi aynı yerde bulunamaz. Ateş ile su gibi. Ateş ile su beraber aynı kap içerisinde durur mu? İşte muhabbetullah da böyle. Kalpte Allah (celle celäluhü] sevgisi olursa, dünya oradan çıkar. Şayet kalbimizde dünya muhabbeti varsa bu sefer de Allah [celle celâluhü| sevgisi çıkar. İçi su dolu şişe gibi. Suyu boşaltırsanız hava şişenin içine kendiliğinden girer. 


İnsanın kalbinden dünya sevgisini çıkaran ve muhabbettin zuhur etmesini sağlayan birtakım görevlerimiz vardır. Bunlar; hatme, rabıta, zikir (vird), mürşid sohbeti ve ziyaretidir. 


Mürşid Sohbeti 


“Ashâb-ı kirâm sohbet ile yükseldi. Ashâb-ı kirâm dini bildirenlerdir.”3 


İmâm-ı Rabbâni [k.s] 


Etrafınıza bakın. Kim daha çok sâdâtlardan bahsediyor, kim durmadan ziyarete gidip geliyor? 
Tüm bunlar muhabbetinin alametidir. Muhabbetli süfiler kendilerini hemen belli ederler. Nereye gitse sohbet etmek, fırsat buldukça mürşidinin ziyaretine gitmek isterler. Bu, içlerindeki muhabbetten gelir. Bizler, böyle kimseleri kendimize örnek alıp muhabbeti nasıl kazanmışlar, onun derdinde olmalıyız. Bu arkadaşların bizden farkı ne? Onlar da bizim gibiler. Fazla mı tesbih çekmişler? Fazla mı namaz kılmışlar? Hayır! Peki, bu muhabbetleri nereden geliyor? Muhabbetleri, mürşid ziyaretini bizlerden daha fazla yapmalarından ileri geliyor. 
Bizler de onlar gibi olmaya gayret etmeliyiz. Allah dostları, muhabbetin üzerinde çok durmuşlar, onu kazanmanın çaresine bakmışlar. Bizler de elimiz- 


3 İslâm Âlimleri Ansiklopedisi, 15/378. 
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den geldiği kadar mürşidimizin verdiği vazifeleri yapar, dinin kaidelerine uymaya gayret gösterir, bir de mübarekleri ziyaret etmeyi sıklaştırırsak maksadımıza -inşallah- ereriz. 


İlâhi muhabbeti kalbe yerleştiren amel, mürşid ziyareti ve nazarıdır. Mürşidin verdiği tesbih yani zikirdir. Bunlar kalbi temizler, Allah sevgisini kalbe yerleştirir. Bunlar olmadan kalp temizlenmiyor. 
Başka türlü olmuyor. Vaiz, kendi içinden dünya sevgisini çıkaramamış, kalbini mâsivadan temizleyememişse ilâhi muhabbeti insanlara nasıl aktarabilir? 

Ben bir müridi mürşid için, mürşidi Allan Resülü için, Allah Resülü'nü de Allah için seviyorum, derken müridin bu muhabbeti Allah sevgisini meydana getirir. Kardeşler! İhlâsı kazanmak için muhabbet lazımdır. Muhabbeti elde etmek de mürşidin muhabbeti ile mümkün olur. Mürşidin muhabbeti için de sohbet, ziyaret ve mürşidin verdiği dersleri yerine getirmek gerekir. Mürşidin verdiği vird dersi bir taraftan ihlâsı kazanmak için muhabbetin artmasına fayda verirken, öteki taraftan nefsin terbiyesine ve letâiflerin tekâmül etmesine sebep olur. 
Süfi için kıymetli olan da kalp zikridir. 
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Zikir 


“Her nefis, dünyadan susuz olarak gidecektir. 


Ancak Allah Teâlâ'yı zikreden kullar bundan müstesnadır.” 


Davud-i Tâî [k.s] 


Kalbi hastalıklara yakalanmış bir insan, Allah'ı zikretmekten uzaklaşır. Bu hastalığın çaresi, mürşid nazarı ve günahlardan kaçmaktır. Sâdât-ı kirâm efendilerimiz bu yüzden bizi vird çekmeye teşvik ediyorlar. Bizim yetişmemizi istiyorlar. Allah'ı böylelikle bize sevdirmiş oluyorlar. Bu yolda tasavvufi ilerlemeyi, ancak virdini/zikrini devam ettirenler idrak edebilir. Virdini çeken bir süfiyi büyükleri terketmez. 
Etrafındaki olaylardan etkilenmez. Nakşibendi olur. 
Çünkü zikir sahibi olan müridin, Allah'a muhabbeti de çok olur. Allah dostları bunu bize öğretiyor. Ancak bu da vird dersi olmayınca meydana gelmiyor. 
İnsanda aşk, şevk ve muhabbet zuhur etmiyor. 


4 Evliyalar Ansiklopedisi, 4/438; İslâm Âlimleri Ansiklopedisi, 2/158. 
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Allah rızasını istemek için O'nu sevmek lazım. 
Sevmeyen O'nun rızasını isteyemez. Bu ise virdsiz/ zikirsiz olmaz. Lutuf Allah'tan, gayret ise insanlardan olmalıdır. Bu dersi yapmaya başladığımız zaman Allah Teâlâ'nın, Peygamberimiz'in, dinimizin, evliyanın, ahiretin sevgisi kalbimizde artıyor. Peki, muhabbet artınca ne oluyor? İnsanın onlara (Allah'a ve dine) daha çok meyli oluyor. Düşüncesi hep onlar oluyor. 
İnsana dert oluyor; ancak bu dert, şifamız oluyor. O zaman kişinin aklı fikri, o muhabbet ettiği konu oluyor. Onu insan aklından çıkaramıyor. Bir kimse birini severse o sevdiği kimse de onu sevmeye başlamaz mı? Aynen bu şekilde; onun için, “Seven, sevilir” buyuruyor büyüklerimiz. Biz Allah Teâlâ'yı sevmeye başlarsak bir zaman sonra O da bizi sevmeye başlar. 


Muhteremler, 


Zikir dersi alanlar bilir; mübarekler zikir dersinin yavaş yavaş artırılmasını istiyorlar. Çünkü zikre biraz alışınca onun miktarını artırmak lazım ki içimizdeki hastalıklara tesir etsin. İnsan vücuduna ilaç, yeterli dozda alınırsa etki eder. Zikri artırmazsak, vücudumuzun her yeri zikreder hale gelemez. Zikirden istenen muhabbet de hâsıl olmaz. Süfilere verilen bu zikir sayesinde (nihayetinde) sâdât-ı kirâm, nefsi terbiye etmiş olurlar. 


Tasavvuf büyükleri nefsi, kötü sıfatlarından, dünya muhabbetlerinden kurtarmak, beş nurani cevheri çalıştırmak ve tedavi etmek için zikri ilaç olarak kullanmışlardır. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri 


[kuddise sirruhû], 


“Nefsin, tapacak derecede mahbub ve sevgililerinden yüzünü çevirmek, insanın yaratılışındaki hasse/latifelerinin, ortakları/şerikleri olan dünya muhabbetlerinden kopartılması, ancak kelime-i tevhidin ve Allah Azimüşşan'ın esmâ-i hüsnâsının devamlı zikriyle mümkündür.” 


“Ey aziz olan kimse bil ki nasıl bir tohumun kalbi hükmünde olan iç kısmı (embriyo) delinir ve çürürse (böcekler tarafından yenilince), toprağa atıldığı zaman, o tohumdan bir ağaç yahut bitki meydana gelemezse; aynen bunun gibi, nefsinin benliği ile tabşir edilen kalbi, ‘Allah ... Allah’ zikrinin şua ve harareti ile yanıp delinirse artık o nefis, enaniyet, benlik ve gafletle firavunlaşamaz” diyerek zikrin önemini anlatmıştır. 


5 Bediüzzaman Said Nursi, Mesnevi-i Nüriyye, s. 80. 
6 Bediüzzaman Said Nursi, a.g.e., s. 94. 
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Kardeşlerim, süfinin vazifesi, gece gündüz iman ve amelden (farz olan vazifelerden) sonra zikirle meşguliyettir. Demek ki dünyaya meyletmiş olanlara zikir bunun için daha çok lazımdır. Çünkü zikri çekebilmek için yardımcı kuvvet gereklidir. Bunlar da cezbe, rabıta ve muhabbettir. Cezbe parçalanmış kalbi toplamak için Allah'tan gelen ilâhi bir lutuftur. 


Biliyorsunuz kardeşler, bu yolda yapılan hiçbir amel sevap kazanmak için değildir. Bilakis muhabbetin elde edilmesi içindir. Zira muhabbetin tahsil edilmesi de ihlâsı kazanmak içindir. Tasavvufta bütün gaye, müride ihlâsı kazandırmaktır. Bu yolda asıl hedef; bir müridin, yaptığı her işi sırf Allah Teâlâ'nın rızasını kazanmak için yapabilmesini sağlamaktır. Bunun da yolu muhabbeti elde etmekle olur. Onun için bir mürid, virdini, sevap kazanma düşüncesiyle değil de ilâhi muhabbeti kazanmak için çekmelidir. Çünkü ihlâs elde edilmeden sevaplar tam olmuyor. İbadetler makbul olmuyor. Üzerimizdeki günahlar buna engel oluyor. 
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Rabıta 


“Zikir ile kalp tasfiye olur. Rabıta ile terakki olur.” 


Seyyid Sibgatullah Arvâsi [k.s] 


Nefsin dizginlenmesi, ruhun muhabbetiyle olur. 
Ruh, kalpteki iman nuru harekete geçecek ki Allah'a cezbe ve muhabbetle coşsun. Ruh muhabbetle coştuğu zaman insanın diğer letâifi olan sır da Allah Teâlâ'nın vahdâniyyetini yani birliğini ispatlamış oluyor. Artık insan bizzat Allah Teâlâ'yı talep eder. 


Eğer nefis olmasa her işimiz kolaydı. Ama bizi yönlendiren nefis olmayıp da Allah Teâlâ'nın sevgisi ve muhabbeti olursa, o zaman işimiz ibadet olur. İşimiz kıymetli olur. Bizler ibadetlerimizi ne kadar sünnete uygun yapmaya çalışırsak, nefis de o kadar âciz olur. İşte bu hastalıklardan kurtulmak insanın kendi aklıyla ve ilmiyle mümkün değildir. 
İlmiyle amel edebilmek için, insana ayrıca yardım lazımdır. Amel etse bile ihlâs kazanabilmek 


7 M. Şefik Korkusuz, Meşâyih-i Nakşibendi, s. 51. 
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için, ayrıca başka bir ilim daha lazımdır. İşte bunun için mutlaka Allah dostlarının eline yapışmak gerekir. Onlardan yardım görmek lazımdır. Sâdât-ı kirâm efendilerimiz, bu kalbi tedavi ediyorlar, dünya sevgisinden kurtarıyorlar ve yine Allah Teâlâ'nın sevgisini, muhabbetini o kalbe yerleştirerek insanı ilk yaratıldığı şekle, aslına döndürüyorlar. Böylece maksat hâsıl oluyor. İşte rabıta, bu manevi yardımı alabilmek için yapılır. Bunun için de kalpteki muhabbet tohumunu yeşertmek gerekir. Bunun yolu, bir mürşid-i kâmile gönülden bağlanmaktır. Rabıta, insana muhabbet aşılar. Nefse fırlatılan ilk ok, ilk vuruştur. Nefis, bu ilk vuruşla sendeler. İnsan o zaman kalbinde bir kuvvet hisseder. Ruh harekete geçer, ivme kazanır. Allah'ı zikretmek ister. Bu, Allah'ın kullarına ilâhi bir ikramıdır. Müride verilen büyük bir sermayedir. 


Gavs-ı Hizâni hazretleri (kuddise sırruhüjl, “Rabıta terakki ettirir” buyurmuş. Rabıta, insana yol aldırır. 
Maneviyatını yükseltir. Kişiyi olgunlaştırır. İç âlemimizi geliştirir. Peki, rabıta neden insanı ilerlettiriyor? Çünkü rabıta olmasa, insanın kabı büyümez. 
Manevi hali artmaz. Kap büyümezse küçük kalır. 
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İnsanın daha çok kişiye faydalı olabilmesi için manevi halinin de çok olması lazımdır. 


Hatme 


Rabbü'l-âlemin, dostlarının üzerine rahmet ve nurunu indirir. Biz de rahmet ve nurun olduğu yere gidersek istifade ederiz. O vakit Allah bizi sever. 
İşte Allah'ın sevgisini kazanabilmek için içimizi temizlememiz gerekir. Allah'ın zikredildiği yere rahmet iner. Allah'tan başkasının isminin anıldığı yere ise zulmet iner. Yüce Mevlâ, sevdiğinin hatırına insanın içini temizler. Kalbimizi vermediğimiz zaman hasta sayılırız. Hastalığın çaresi ise ilaç kullanmaktır. Manevi hastalıkların ilacı da Allah dostlarının verdiği reçetedir. İşte bu ilaçlardan olan hatme yapılırken, ilâhi rahmet yanımıza gelir. Günahlardan temizlenmemiz o zaman daha kolay olur. Hatme, sâdât-ı kirâm efendilerimizin bize öğrettiği bir zikir şeklidir. Hatme, insanın içindeki günahları temizler. 
İnsana daha çok muhabbet kazandırır. Muhabbet alamayan kişi, kendi hatasından dolayı alamaz. 
Kişi tek başına da olsa hatme yapabilir/yapmalidir. 
Rahmetli Muhammed Raşid hazretleri de (kuddise 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sırruhüj hatmeyi, çamaşır makinesine benzetirdi ve, “Çamaşır makinesinin elbiseleri temizlemesi gibi hatme de insanın kalbini temizler” derdi. 


Hatmenin faydasını şöyle bir misalle anlatmak mümkün: Bir insan (büyük günah hariç) zulmet ve gaflet ehli insanların meclisinde oturup kalksa, bu oturup kalktığı meclislerin sayısı iki bini de bulsa, hatmeye girmekle o meclislerin zulmetinden ve manevi pisliğinden kirlenen kalp temizlenir. 


Hatmenin sadece bize değil, yapıldığı beldeye de faydası vardır. Ümmet-i Muhammed'in de menfaatine bir ameldir. Âfet, deprem, savaş gibi pek çok hadiseyi savuşturur. Hatme, yapıldığı beldenin manevi bir sigortası gibidir. 


Şeyh Şâmil hazretleri (kuddise sırruhü| Ruslar tarafından esir alınınca onlara, “Hacca gitmek istediğini” söylemiş ve serbest bırakılmıştı. Hacca giderken Ahmed Gümüşhanevi [kuddise sırruhü) yanına uğramıştı. Ahmed Gümüşhanevi (kuddise sirruhü], Şeyh Şâmile, “Otuz yıldan fazla Ruslar'la mücadele ettin ve onlara hep galip geldin. Ne zaman hatmeyi terkettin işte o zaman Ruslar'a esir düştün” buyurdu. 
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Biliyorsunuz kardeşler, bu yolda, yapılan hiçbir amel sevap kazanmak için değildir. Bilakis muhabbetin elde edilmesi içindir. Çünkü muhabbetin tahsil edilmesi de ihlâsı kazanmak içindir. Tasavvufta bütün gaye, müride ihlâsı kazandırmaktır. 
Bu yolda asıl hedef; bir müridin, yaptığı her işi sırf Allah Teâlâ'nın rızasını kazanmak için yapabilmesini sağlamaktır. Bunun da yolu muhabbeti elde etmekle olur. Onun için bir mürid, virdini, sevap kazanma düşüncesiyle değil de ilâhi muhabbeti kazanmak için çekmelidir. Çünkü ihlâs elde edilmeden sevaplar tam olmuyor. İbadetler makbul olmuyor. Üzerimizdeki günahlar buna engel oluyor. 


Muhabbetin Olmaması 


Esasında hiçbir mümin, muhabbetin aslından uzak değildir. Ama üç sebepten dolayı mümin muhabbetten ayrı düşer: 


Birincisi, mümin kendini dünya meşguliyetleriyle heder eder. Bu meşguliyet dostluğa aykırı olduğundan nefsani şehvet ve lezzetlere dalar. 


İkincisi, dostluğu daha fazla olanın marifetinin fazla olacağını anlamaz. 
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Üçüncüsü, zikri gerekli görmez, lüzumunu hissetmez. Bilmez ki kim, neyi çok severse onun zikrine dalar. Allah'tan başka sevgililerin zikri, Allah'ın zikrini unutturur. Kim, neyi zikrederse onun kölesi olur. Bu zamanda bizim ne kadar çok sevgilimiz var. “Futbol, siyaset, para, şöhret gibi ...” Say sayabildiğin kadar! 


Evliyanın Muhabbeti 


Evliyaullah, önce kendi nefislerini ıslah etmişler, tövbe-i nasüh ile tövbe etmişler, kâmil olmuşlar, imandan marifete, marifetten muhabbete, muhabbetten ülfet ve ünsiyet makamına geçmişlerdir. Sonunda da Allah Teâlâ'nın yeryüzündeki halifesi olarak insanların ıslah ve hidayetine vasıta olmuşlardır. 


Evliyaullahın üzerine Allah muhabbetinin kokusu sinmiştir. Onun yanında duran, onun kokusunu alınca ondan ayrılamaz. Mıknatısın, demiri, çiviyi çekmesi gibi ... Bakın, mübarekler camiden çıkarken bütün millet, işi olan olmayan peşinden ayağa kalkıp tâ evinin kapısına kadar onunla beraber yürüyor. Camiye gelirken de aynı. Nereye giderse arkasında bir sürü insan. Bu insanların çoğunun 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soracağı bir şey de yok. Onların elinde değil. İşte Allah Teâlâ'nın muhabbeti mübareklerin üzerlerine sirayet etmiş. Sirayet ettiği için de insanları mıknatıs gibi çekiyor. İşte bu hali anlamayan bazı ahmak insanlar da, “Bu şeyh dediğiniz kimse de senin gibi benim gibi bir adam. Neden gelip gidiyorsunuz ki bu kadar?” derler. 


Gavs Seyyid Abdülhakim hazretleri (kuddise sırruhüj rahatsız olduğu için Ankara'ya gelmişti. Hizmeti- ne de Seyda hazretlerinin halifesi olan, Molla Ahmed bakıyordu. Gavs hazretleri istirahate çekildiği bir vakit Molla Ahmed bana, “Gavs hazretlerine sorsana, ne yapmış da bu muhabbeti kazanmış? 
Devamlı Şah-ı Hazne'den bahsediyor. Ondan bahsetmediği bir an bile yok” dedi. 


Gavs hazretleri (kuddise sirruhü], teheccüd namazına kalkmıştı. Biz bir şey demeden mübarekler Şeyh Ahmed-i Cezeri'nin [kuddise sırruhüj sohbetini yapmaya başladı (Şeyh Ahmed Cezeri hazretleri Cizre taraflarında bundan 700-800 yıl kadar önce yaşamış bir Hak âşığıdır. Bu mübarek zatın, Allah aşkı üzerine yazılmış kasideleri de vardır). Gavs hazretlerinin sohbeti bitince Molla Ahmed, “Kurban! Siz de Şah-ı Hazne'yi böyle seviyorsunuz. 
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Sizde de aynı muhabbeti görüyorum. Siz ne amel yaptınız da bu muhabbeti hâsıl ettiniz?” diye sordu. Gavs hazretleri, “Bize verilen vazifeleri yaptık, fırsat buldukça ziyaretine gittik. Kendimizi dinin esaslarına uydurmaya çalıştık. Allah da bize lutfetti” buyurdu. 


Gavs Seyyid Abdülhakim hazretleri (kuddise sırruhû] bir seferinde çok hastaydı. Yataktan kalkacak hali bile yoktu. Camiye namaza dahi gelemiyordu. O gün Şah-ı Hazne'nin [kuddise sirruhü] bir süfisi mübareği ziyarete geldi. Gavs hazretlerinin yanına oturdu. Mübarekler onu görür görmez Şah hazretlerinin süfisi gelmiş diye hemen yattığı yerden doğruldu. Üzerinde hiçbir hastalık emaresi kalmadı. Saatlerce onunla konuştu. Biz zannettik ki iyileşti. Bu hal, Şah-ı Hazne'nin [kuddise sırruhüj SÛfISI evden ayrılıncaya kadar devam etti. Ne zaman o süfi evden ayrıldı, mübarek tekrar yatağa düştü. 
Kardeşler! İşte muhabbet böyle bir şey. İnsanda muhabbet olursa hastalıklarını bile unutuyor, hiçbir şeyi kalmıyor. Çünkü muhabbet, ruhun gıdasıdır. 
Ruhun aldığı zevkin yanında cesedin yani bedenin aldığı zevk ne ki! Muhabbet ehlinin etini de kesseler hiçbir şey hissetmez. 
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LO 


Cezbe Ne Demektir? 


”Sülük halinde, vuslat için en seri yol, Hak Teâlâ'dan kula gelen cezbedir. Çünkü Hak Teâlâ'dan gelecek bir cezbe, insanın ve cinin ameline bedeldir.” 


Ebü'l-Kasım Nasrâbâdi [k.s] 


Tasavvufi hayatın önemli meselelerinden biri de cezbedir. Kur'ân-ı Kerim ve Sünnet'in ölçülerine göre cezbe pek çok kâmil zatta görülen bir hakikattir. Büyük âlimlerimiz bu hakikati şeriat-ı Mu- 


8 Şa'râni, Tabakâtü'!-Kübrâ, 2/437. 
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hammediyye'ye göre telif ve beyan etmiş; ancak! 
asrımızda ümmet-i Muhammed'de çok az görülmesinden dolayı birçok süfi kardeşimizin kalbinde cezbenin hakikati hakkında, haklı olarak, birtakım sorular ortaya çıkmıştır. 


Cezbe, süfilerin kendi akıl ve iradelerine tâbi değildir. Allah Teâlâ'nın ikram ve ihsanıdır. Aynı zamanda mürşid-i kâmillerin de kemalatının tezahürüdür. 
Şah-ı Nakşibend hazretleri (kuddise sırruhüj, “Rahmâni olan cezbe, insanların ve cinlerin bütün amellerine eşittir” buyurmuştur. Nakşibendilik'te olduğu gibi, Rifâiyye, Kadiriyye, Halvetiyye, Kübreviyye gibi tarikatlarda da cezbe vardır. Bütün tasavvuf kitaplarında sâdât-ı kirâmın menkıbeleri anlatılırken birçok misalle bu hallerden bahsedilmiştir. Bu asırda çok az görülüyor olması, buna rağmen Seyda hazretlerinin (kuddise sıruhüj süfilerinde cezbenin ziyadesiyle müşahede edilmiş olması, pek çok insanımızın dikkatini çekmiştir. Rahmâni cezbe, yüce Rabbimiz'in bir ikramı olmasının yanı sıra Resül-i Ekrem Efendimiz'in de [sallallahu aleyhi vesellem] bereketidir. Sâdât-ı kirâm efendilerimizden Gavs-ı Sâni hazretlerinin (kuddise sirruhü] beyan ettiği gibi, “Cezbe, bu tarikat-ı 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âaliyenin şeriat-ı Muhammediyye'ye büyük bir sadakatle bağlı oluşundandır.” Çünkü bu yolda, tasavvufun âdaplarından hiçbiri değiştirilmemiştir. 


Mevlânâ hazretleri (kuddise sirruhü] buyurur ki: “Cezbe, süfinin kalp ve ruhunun Allah tarafından çekilişidir. Ben size, süfinin kalbinin, ruhunun yükselişidir, demiyorum.” Demek ki Allah Teâlâ, cezbeyi inâyetiyle ikram ediyor. Akşemseddin hazretleri (kuddise sırruhüj Risâletü'n-Nür isimli eserinde tasavvufla ilgili on sekiz meseleye cevaplar verirken, bunlardan biri de, “Cezbe nedir?” suali olmuştur. Kâ'b b. Züheyr, Resülullah Efendimiz'in [sallallahu aleyhi vesellem) zamanında müşriklerin ileri gelen şairlerindendi. İslâm'a düşmanlık eden şiirler söylüyordu. Peygamberimiz [sallallahu aleyhi vesellem) onun öldürülmesini emretti. O da bu haberi duyunca, yüzünü örterek Allah Resülü'nün huzuruna geldi, müslüman oldu ve affedildi. Bu hadise üzerine Kâ'b b. Züheyr hemen oracıkta bir şiir söyledi: 


Ayrıldı benden sevgilim 
Kalbim yara bugünlerde 
Arkasında bir köleyim 
Sanki bağlı zincirlerde. 
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Bu, uzunca bir kaside idi. 


En sonuna geldiğinde, 


“Bil ki, yüce nur Peygamber 
Yalın keskin kılıca benzer 
Onun nuruyla beraber 

Yol bulunur zulmetlerde 


diyerek okuduğu şiirini tamamladı. Bunun üzerine Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem), “Sen kimsin?” diye sordu. “Kâ'b b. Züheyr” dedi. O zaman, Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem] onun müslüman oluşundan ve söylediği kasideden çok memnun oldu. Üzerinde bulunan hırka-i saadetlerini çıkarıp ona verdi. 


Nefehâtü’l-Üns’te rivayet edildiğine göre, otuz- dan fazla cezbe misali vardır. Allah'ın iki dostu tam on üç gün cezbede kalmışlardır. Bu zatlardan birine, cezbede on üç gün kaldığını nereden bildiğini sordular. Şöyle cevap verdi: “İstiğraka düşmeden evvel ayın bitmesine on üç gün vardı. Kendime geldiğim- de yeni ayın girmiş olduğunu gördüm. Anladım ki benim vecd/cezbe halim on üç gün sürmüş.” Diğer 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on Üç gün vecde düşen Şeyh Sâdeddin Hammüye hazretleri de (kuddise sirruhü] şöyle anlattı: “Bir zamanlar benim ruhumda mi'raca çıkma gibi nurani makamlara kavuşma arzusu tecelli etti. Vücut varıığımdan silindim. On üç gün böyle kaldım. On üç gün sonra ruhum asli kalıbına döndü. On üç gün zarfında ölü gibi kalmışım. Ruh, vücuduma gelince vücut kalktı ...” 


Cezbenin Kısımları 
Cezbe iki kısımdır: 


1. Vecd, 
2. İstiğrak. 


Âlimlerin beyanına göre vecd halinde iken, akıl vardır ama irade yoktur. İstiğrak halinde ise akıl da yoktur, irade de. Cezbeye düşenlerin, ölü gibi kendilerinden geçmedikce akılları vardır. Bağırıp haykırıyorlarsa, sen onlara “sus” desen, seni dinlemezler. 
Yani akıl ve iradeleri ellerinde değildir. Keza elini ateşe sürecek olsa, yapma desen, yine seni dinlemez. 


Cezbe, Allah'ın bir lutfudur. Cezbe, ilâhi muhabbet ateşiyle nefsin şehvet ve gazap ateşlerini söndürmeye yarar. Çeşitli kaynak makineleri ile demiri birbirine kaynatmak mümkün olduğu gibi, cezbenin muhabbet ateşiyle de nefsin gazap ve şehvet ateşini söndürmek, nefsin ıslahına ve şeriat-ı Muhammediyye'ye bağlanmasına sebep olur. Süfilere verilen rahmâni cezbe, ruhun ve kalbin çekilerek Allah'a yol almasını sağlar. Nasıl ki cereyan/elektrik pek çok vasıta ve aleti rahatlıkla çalıştırıyorsa, süfilere verilen cezbe de nefsin dizginini Allah'a yöneltir. Rahmâni cezbe, müridi dünya muhabbetinden çeker, ilâhi muhabbete sevkeder. Allah yoluna yaklaştırır. Cezbeden şikâyet edilmez. 


Cezbe aranmakla da bulunmaz; satılmaz ki alınsın! 


Necmeddin-i Kübra hazretleri (kuddise sirruhü] O kadar azim/büyük bir cezbe sahibiydi ki nazarları kime isabet etse, o kişi, Allah'ın izni keremiyle kendisinden geçerdi. Şeyh Sâdeddin Hammüye hazretleri (kuddise sirruhü] bir gün gönlünden şöyle geçirdi: “Acaba bugün Ashâb-ı Kehf'in nazarı köpeklerine değdiği gibi, öyle bir ârif-i billâh var mıdır ki cezbesi de bir köpeğe değmiş olsun!” dedi. “Siz müminin ferasetinden korkun. Zira onlar Allah'ın nuruyla nazar ederler” (Tirmizi, Tefsirü"1-Kur'ân, 16) hadis-i 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şerifinin sırrına göre, Necmeddin-i Kübra hazretleri halifenin gönlünden geçenleri bildi. Ansızın bir köpek çıkageldi. Yüzünü kabristan tarafına çevirdi. 
Başını yere sürüyordu. Elli-altmış köpeği etrafına topladı. Bir daire çizip oturdular. Baş tarafa da o köpek oturdu. Bir süre sonra bu köpek öldü. Şeyh emir verdi. Ona bir kabir yapıp defnettiler. Neden? 
İbret olsun ki Allah dostlarının nazarı köpeğe dahi ilişiyor ve onun aklını dünyadan çekiyor. O günden sonra bu menkıbe tasavvufta darbımesel oldu. 


Necmeddin-i Kübra hazretleri (kuddise mupp) bir grup dervişi ile otururken bir tüccar çıkageldi. Şeyhin nazarı o tüccara ulaşınca tüccarda bir kemalat hali meydana geldi. Necmeddin-i Kübra hazretleri (kuddise sırruhü| O tüccara şöyle dedi: “Sen inâyet ve cezbenin bereketiyle kalp huzuruna kavuştun. 
Sana halifelik veriyorum. Gittiğin beldeye Kübreviyye tarikatının âdap ve edep usulünü dağıtasın.” 
Böylece, cezbenin bereketi, mürşid-i kâmilin tasarrufuyla gittiği beldede irşad eder hale geldi. Hâce Ubeydullah hazretleri (kuddise sırruhü| şöyle buyurdu: 


“Hayattan nasip almış kimseler, dünyadan kalplerini çekmelidirler. Hakk'ı zikretmesiyle, vücudun- da huzur-ı ilâhiye götürecek sıcaklığı kazanmış 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olmalıdırlar. Gönlünün hareketini dünya muhabbetinden çevirip, cezbe-i rahman ile Hakk'ın tevfikine kavuşturmalıdırlar. Düşünceleri Hak'tan başka hiçbir şey olmamalıdır.” Demek ki cezbe-i rahman Allah Teâlâ'ya yaklaşmaya, dünya muhabbetini söndürüp nefsin ateşinden kurtulmaya vesile oluyor. 


Cezbenin mahiyet ve çeşitleri pek çoktur. Gavsımız Seyyid Abdülhakim Hüseyni hazretlerinden (kuddise sirruhü] duydum: “Cezbe, sağa sola devrilmek, haykırmak, el, ayak ve vücut hareketleri olduğu gibi ağlamak, bazı süfilerde de gülmek şeklinde tezahür edebilir.” Yani cezbenin tezahürü her süfide farklı olabilir. Hulasa, insan Kur'ân-ı Azimüşşan'ın azametine gark olmuş kâmil bir mürşidin elini tutup tövbe-i nasüh ile yüce Allah'a yönelirse, salih amel işlerse muhabbetullahın tecellisi ile cezbeye ulaşır. 
İmam Gazâli hazretlerinin (rahmetullahi aleyh] rivayet ettiğine göre, bir gün çarşıda, “1 dirheme on salatalık” diye salatalık satılıyormuş. Dervişin biri hemen vecde/cezbeye gelmiş ve titreyip nâra atmaya başlamış. Sormuşlar: 


- Sana ne oldu? Adam salatalık satıyor, sen neden cezbeye düştün? 


42 


- Nasıl düşmem? Salatalık helâl bir yiyecek iken on tanesi 1 dirhem. Allah katında işe yaramayan insanların hali mahşerde nasıl olacak? Bir salatalık kadar dahi kıymetli olamaz. Bunu düşündüm, cezbelendim! O sırada gayb âleminden bir ses duydum, 


“Ardından da (0 inatçı zorbaya) cehennem vardır; kendisine irinli su içirilecektir! Onu yudumlama- ya çalışacak, fakat boğazından geçiremeyecek ve ona her yandan ölüm gelecek, oysa o ölecek değildir (ki azaptan kurtulsun). Bundan ötede şiddetli bir azap da vardır” (ibrahim 14/16-17) âyetini hatırladım ve o anda cezbeye düştüm. Daha sonra da günahlarıma tövbe ettim. 
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Cezbe İlâhi Bir Lutuftur 


“Cezbe Allah'tan gelen bir vâridattır. Kalbi Hak Teâlâ'nın huzuruna yaklaşmaya, sevmeye zorlar. Ona hakkıyla kulak veren hakikate erer. Nefsiyle kulak veren zındık olur.” 


Zünnün-i Mısri [k.s] 


Muhteremler! 


Cezbe ilâhi bir lutuftur. Rabbâni bir ikramdır. 
Resülullah Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem) buyurmuşlar ki: “Şüphesiz şeytan insanoğlunun damarlarında kanın dolaştığı gibi dolaşır” (Buhari, Bed'ü'l-Halk, 11). 
Şeytanların gönülde dolaşması, gönüllerin kötü sıfat ve çirkin hallere bürünmesinden dolayıdır. Halbuki rahmâni cezbe, yüzleri Cenâb-ı Hakk'a yöneltir, nefis ve şeytanın kötülüklerinden uzak tutar. 


Zünnün-i Mısri hazretleri (kuddise sirruhü], “Cezbe rahmânidir. Allah'ın katındandır velâkin içine riya 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karıştırmamak lazım gelir. Eğer bir mürid cezbesi- ne riya karıştırarak sesini ve hareketini kasıtlı değiştirirse riya olur” buyurmuştur. Zünnün-i Ms hazretleri (kuddise sırruhü| bir defasında bir grup dervişiyle birlikte Bağdat'ta bulunuyorlardı. O topluluğun arasında şair olan da vardı. Süfileri, şairin şiir okuması için Zünnün-i Mısri'den (kuddise sirruhü] İZİN istediler. O da, “Buyursun” dedi. Şair şu manaya gelen şiiri okudu: 


“Aşkının küçüğü bile beni hasta etti. Bu aşk kuvvetlendiği zaman halim nice olur? Sen benim kalbimde müşterek aşklar topladın. Elem ve kederden ayrı düşen kimse güldüğü zaman, tasasın- dan ağlayana acımaz mı?” Bu mısraları dinleyen Zünnün-i Mısri hazretlerinin (kuddise sirruhü] dervişlerinden biri cezbeye kapıldı. Ayakta idi, yere yüz üstü kapandı. Başka bir zat da kalktı, cezbelenmek ister gibi bir hareket yaptı. Zünnün hazretleri (kuddise sıruhül ona şöyle dedi: “Kalktığın zaman da Allah seni görür.” Adam oturdu. Bunun üzerine Zünnün hazretleri [kuddise sırruhü| şöyle buyurdu: “Cezbe, rahmâni olursa makbuldür. Ama zorla cezbeye girmek için hareket eden vebaldedir.” 
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İmam Gazâli hazretleri (rahmetullahi aleyh), “Cezbe Allah'ın lutfudur; şeytanın aldatmasından değildir. 
Peki, Kur'ân-ı Kerim okunurken neden insanlar vecde gelmiyorlar da kaside ve ilâhi okunurken cezbeye geliyorlar?” diye düşünecek olursan sana şunları söyleyebilirim: Hak olan cezbe aşırı derecede Allah sevgisinden, iradenin doğruluğundan, Allah'a olan aşk yüzünden meydana gelir. Bu cezbe, Kur'ân-ı Kerim okunurken de kendini gösterir. 
Kur'ân-ı Kerim dinlerken vecde gelmeyen kişi, yaratıklara âşıktır. Yoksa yaratana âşık olan, Kur'ân-ı Kerim okurken veya dinlerken de cezbeye düşer.” 
Kur'ân-ı Kerim'de şöyle buyrulur: 


“..Rab'lerinden korkanların, bu kitabın etkisinden tüyleri ürperir, derken hem bedenleri hem de gönülleri Allah'ın zikrine ısınıp yumuşar” (Zümer 39/23). 


“Resül'e indirileni dinledikleri zaman sen, onların, hakkı yakinen tanımalarından dolayı gözlerinden yaşlar akıttığını görürsün” (Mâide 5/83). 


İşte tüylerin ürpermesi, göz yaşlarının dökülmesi, korku ve kalp yumuşaklığı gibi sebeplerle süfilerde cezbe meydana gelir. Kur'ân-ı Kerim okunurken bu haller Allah âşıklarında, kâmil zatlarda görülür. 
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Kur'ân-ı Kerim'de zikredildiği gibi gerçek müminler, Allah anıldığı zaman yürekleri titreyenlerdir: “Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. O'nun âyetleri kendilerine okunduğu zaman (bu) onların imanlarını artırır” (Enfâl 8/2). 


İmam Gazâli hazretleri (rahmetullahi aleyh), Kur'ân-ı Kerim okurken cezbeye düşmeyenlerin halini yedi bölümde anlatırken birincisinin; Kur'ân-ı Kerim'in bütün âyetlerinin, dinleyenin haline uygun düşmemesi veya o kişinin âyetin anlamını tam olarak idrak edemediği için cezbeye düşmesinin müşkül olduğunu beyan eder. 


Aziz kardeşlerim; 


Rahmetli Sultan Muhammed Raşid hazretlerine (kuddise sirruhü] intisap edenlerde cezbe hali çok görülürdü. Şöyle ki ömrünü büyük günahlar işleyip, gafletle geçirenlerde değişik haller zuhur ettiği gibi, istikamet üzere yaşayanlarda bile değişik haller zuhur ederdi. 


Bir gün seksen üç yaşında bir zat Seyda'nın [kuddise sirruhü] meclisine geldi. Bu zatın bazı söz ve hallerini oradakiler beğenmeyip tenkit ettiler. Bu zat o zaman şöyle demişti: 
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“Ben bu yaşıma kadar dinin hiçbir emrini yapmadım. Aşırı derece sarhoş olduğum bir gün, dostlarım beni buraya getirmişler ve Seyda'nın (kuddise sırruhü| elini öptürüp banyo yaptırdıktan sonra caminin altına yatırmışlar. Sabah uyandığımda tanımadığım bir çevre ve insanlarla karşılaştım. 
Seyda'yı (kuddise sırruhüj gördüğümde ayak parmaklarımdan bir nur girip bütün vücudumu kapladı. Bu nur beni o halimden bu halime çevirdi. Ben şimdi on yedi günlüğüm.” 


İşte evliyanın nazarı cezbeyi doğurdu. Cezbe, ilâhi aşk ve muhabbeti meydana getirdi. Bu zat bu aşk ve muhabbetle Allah'a yönelerek dinini öğrenip yaşayan biri haline geldi. 


Sahabeden Übey b. Kâ'b hazretleri (radıyallahu anh] (Bazı rivayetlerde Abdullah b. Mesud hazretleri) Resülullah Efendimiz'e [sallallahu aleyhi vesellem], “Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit olarak gösterdiğimiz zaman halleri nice olacak!” (Nisâ 4/41) âyetini okuduğu zaman Resül-i Kibriya Efendimiz göz yaşı döktü. Ve Übey b. Kâ'b'a (radıyallahu anh], “Yeterli!” buyurdu. Übey b. 
Kâ'b hazretleri, “Bir de baktım ki Resülullah Efendimiz'in [sallallahu aleyhi vesellem] gözlerinden yaşlar boşanıyordu” (ibn Ebü Şeybe, Musannef, 7/206) demiştir. Bir başka günde de Resülullah'ın sallallahu aleyhi vesellem] huzurunda, “Hiç şüphesiz bizim nezdimizde onlar için hazırlanmış boyunduruklar, yakıcı bir ateş, bogazdan geçmez bir yiyecek ve elem verici bir azap vardır” (Müzzemmil 73/12-13) âyet-i kerimesi okununca Fahr-i Kâinat Efendimiz yere düştü (Ali el-Müttaki, Kenzü'l-Ummäl nr. 18644). Yine bir defasında Resülullah Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem), Hacerülesved'in yanına varıp selâmladı, saadetli dudaklarıyla öptü. 
Uzun süre ağladı. Sonra geri döndüğünde, Hz. 
Ömer'in de [radıyallahu anh] ağladığını görünce şöyle buyurdu: “Yâ Ömer, ağla! Doğrusu burası, göz yaşlarının boşalacağı, ağlamaya değer bir yerdir” (ibn Mâce, Menâsik, 27). 


Resül-i Ekrem Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem), rahmet ve dua âyetlerini okuduğu zaman sevinirdi. 
Bu da bir manada vecd/cezbe halidir. Ruhun yüce duygularla hazzetmesidir. Yine Resülullah Efendi-MİZ [sallallahu aleyhi vesellem] namaza durduğu zaman saadetli göğsünden, kaynayan tencereden gelen sesler gibi ses gelir; sahâbe-i kirâm efendilerimiz, 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“Hz. Peygamber'i (sallallahu aleyhi vesellem] namaz kılarken gördüm, göğsünden değirmen sesi gibi inilti çıkıyordu” (Ebü Davud, Salât, 161) diye anlatılardı. Bir başka rivayet de, “Hz. Peygamber'e [sallallahu aleyhi vesellem] uğradım. O namaz kılıyordu ve ağlamaktan göğsünden (kaynayan) tencerenin çıkardığı ses gibi inilti sesi duyuluyordu” şeklindedir. 


Hz. İbrahim de [aleyhisselâm] öyleydi. Namaza başladığı zaman 1 mil uzaktan kalbinin inilti sesleri işitilirdi. İşte bütün bunlar cezbe-i rahmandır; ancak bütün bunlar bizim gördüğümüz cezbe gibi değildir. 

Tâbiinin en güvenilir âlimlerinden olan Zuhare b. Ebü Evfâ (radıyallahu anh), namazda imamlık yapar, Kur'an'ı rikkatle (kalp inceliği) okurdu. Bir gün namaz kıldırırken, “O süra üfürüldüğü zaman var ya ... İşte o gün zorlu bir gündür” (Müddessir 74/8-9) âyetini okuyunca, bir sayha attı, düştü ve ruhunu teslim etti. Hz. Ömer [radıyallahu anh), birinin, “Rabb'inin azabı muhakkak vuku bulacaktır. Onu defedecek hiçbir şey yoktur” (Tür 52/7-8) âyet-i kerimesini okuduğunu duyunca olduğu yere düştü. Eve götürdüler. Hz. 
Ömer [radıyallahu anh) bir ay hasta yattı. 
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“İbn Sirin hazretlerinin (rahmetullahi aleyh] yanında, kendisine Kur'an okunduğu zaman, saralı gibi eli ayağı titreyip bayılan biri anlatılınca şöyle buyurmuştur: “Onun halini anlamak için yapılacak iş şudur: Böyle biri evin çatı katında ayaklarını aşağı salmış olarak otururken, kendisine Kur'an okununca, aynı şekilde vecde gelip kendisini damdan aşağı atarsa, o, bu cezbe halinde sadıktır; yoksa sahtekâr ve riyakârdır.” 


İmam Şibli hazretleri (kuddise sm), ramazan- da mescidde imamın arkasında namaz kılıyordu. 
İmam, “Hakikaten biz dilersek sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırız; sonra bu durumda sen de bize karşı hiçbir koruyucu bulamazsın” (İsrâ 17/86) âyetini okuyunca, Şibli hazretleri öyle bir haykırdı ki insanlar onun öldüğünü sandılar. Benzi sarardı, vücudu titredi ve kendinden geçti. 


Cüneyd-i Bağdâdi hazretleri (kuddise sırruhüj, bir gün şeyhi ve dayısı olan Seri-i Sakati hazretlerinin Ikuddise sirruhü] huzuruna vardı. Onun yanında kendinden geçmiş/ baygın bir süfi gördü. Dayısına, bu adama ne olduğunu sordu. Dinlediği âyet-i celilenin etkisiyle düşüp bayıldığını söyledi. O âyet-i 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celilenin hangisi olduğunu öğrendi. Bu sefer yerde yatana yönelerek o âyeti okudu. Adam bu defa hemen ayağa kalktı. Seri-i Sakati hazretleri sordu: 


- Yâ Cüneyd, sen ne yaptın? 


- Yakub'un [aleyhisselâm] gözleri Yusuf [aleyhisselâm] yüzünden dolayı kör olmuş ve yine onu görünce açılmıştı. Ben de bunu dikkate alarak onu bayıltan âyeti okudum, o da ayıldı. 


Bu izah, Seri-i Sakati hazretlerinin de [kuddise sıruhü) hoşuna gitti, “Şu halde bir mürid, kâmil bir mürşid ile karşılaştığı zaman, mürşid onun haline vâkıf olduğu için, bâtınında ona karşı güzel yardım duygusu meydana gelmiş oluyor. Ve bu sayede, mürşidin manevi yardımlarının geleceğini müjdelemiş oluyor. İşte o zaman mürid için, Yusuf'un faleyhisselâm| gömleğinin Yakub [aleyhisselâm] üzerindeki hal ve tesiri gibi tesir ettiği ortaya çıkmış oluyor” dedi. 


Süfilerden biri, “Her canlı ölümü tadacaktır” (âli İmrân 3/185) âyetini bir gece defalarca okudu. Mana âleminden bir ses geldi, “O âyeti daha ne kadar okuyacaksın? Yaratıldığından beri hayâsından ötürü gözünü yukarı kaldırmayan dört cinin ölümüne 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sebep oldun” denildi. Yine bir mürşid-i kâmil, bir müridinin, “Ey huzura kavuşmuş (nefis) insan! Sen ondan hoşnut, O da senden hoşnut olarak Rabb'i- ne dön” (Fecr 89/27-28) mealindeki âyetleri okuduğunu duyunca, bir daha okumasını istedi. O da, “O nefis bir defa Allah'a rücü etti, gitti. Ben ona bir daha nasıl dön diyeyim” dedi, vecde düştü ve öldü. 


“Yusuf aleyhisselâm), kendi gömleğinin Hz. Yakub'un [aleyhisselâm] âmâ gözlerini açamayacağını biliyordu. Ne var ki elindeki gömlek, sıradan bir gömlek değildi. Hz. İbrahim'e (aleyhisselâm) ait olan ve miras yoluyla babasına kadar gelen cennet elbiselerinden bir elbise idi. Cebrâil [aleyhisselâm] ona, üzerindeki gömleği babasına göndermesini emredip, onda cennet kokusu bulunduğunu, onu üzerine koyan her hastanın ve sıkıntıya müptela olanın sıhhat bulacağını haber verdi.” 


Bekir b. Muâz hazretleri de (kuddise sirruhü], bir müminin şu âyeti okuduğunu duyunca dehşetle heyecana kapıldı ve bayılıp düştü: 


“Yaklaşan gün hususunda onları uyar! Çünkü o anda dehşet içinde yutkunurken yürekleri ağzına gelmiştir” (Mü'min 40/18). Cezbe ehli ve istiğrak ehli 


53 


olanlar, muhalefetlerinden mesul olamazlar. Bazı letâifler vardır ki teklif altına giremez. O latife insanda hâkim olduğu vakit dinen sorumluluk konusun- da mâzur olunur. Fakat bir şartla ki bu hak cezbede (ki bu rahmâni bir haldir, şeytani değil) şeriatın hakikatlerine, imanın kanunlarına karşı bir tezyif/aşa- ğılama ve bir inkâr, bir istihfaf/hafife alma olmasın! 


Allah cümlemizin kemalatını artırsın. Âmin. 
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Üstat Kendinden de Geçirir, 
Kendine de Getirir 


“Cezbe, ruhun ve kalbin Allah'a yükselmesi, Allah tarafından çekilmesidir. 


Cezbe Allah'ın ihsanıdır.” 


Mevlânâ [k.s] 


Resülullah Efendimiz'de (sallallahu aleyhi vesellem] dahi vecd hali bulunmuştur. Hatta bir defasında ashâb-ı Suffe içerisinde iken onlardan birinin okuduğu beyitler üzerine vecde gelip mübarek omuzlarından cübbe-i saâdeti düşmüştür. 


Ashâb-ı Güzin arasında da cezbeliler vardı. Rebi b. Huseym, Zürâre b. Evfâ gibi zat-ı muhteremler cezbeliydi. Hz. Ömer de [radıyallahu anh) cezbelendi ve üç gün devamlı cezbeden çıkamadı. On beş vakit namazı kılamadı ama ayılıp cezbeden çıkınca da o namazları kazâ etmedi. Hz. Ali [keremallahu vechehü] dört vakit cezbelendi. Cezbeden çıktığı zaman o namazları eda etti. 


Bediüzzaman Said Nursi (kuddise sirruhü], Mektübât'ta (9. Mektup) bu mesele ile ilgili şöyle buyuruyor. Bediüzzaman'a soruluyor: 


-Sünnet-i seniyye ve ahkâm-ı şeriat dışında tarikat var mıdır? 


-Hem vardır, hem yoktur. Vardır: Bazı evliya-i kâmilin şeriat kılıcı ile idam edilmiştir. Yoktur: Çünkü muhakkikin-i evliyanın, Resül-i Ekrem [sallallahu aleyhi vesellem) caddesinin dışında gitmeleri muhaldir ki hakiki nurlara vâsıl olsun. 


Şu halde şeriat-ı Muhammediyye'nin dışında yol yoktur. Resül-i Ekrem Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem) nebilerin sonuncusudur. Bütün beşeriyet adına ilâhi nidâya muhataptır. Elbette insanoğlu onun caddesinin dışına çıkamaz. O zaman, namaz kılmayan o ulu sahabeye (Hz. Ömer) ne dersin? 
Cezbe ve istiğrakın hâkim olduğu vakitte, şeriatın teklifine muhalefetten mesul tutulmaz. Vücuttaki bazı uzuvlar teklif altına giremez. Kalbe, dur 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desem durmaz, mideye çalışma desem dinlemez. 
Ama gözün bakması ihtiyarımızdadır. 


Dünya hayatının bilinip tanınması için beş duyumuz bulunduğu gibi nurani vücutta da Allah'ın kullarına ahiret âlemini idrak etmeleri için bahşettiği latifeler vardır. Bütün tarikatların derdi, aklı çalıştırmak ve letâifleri işletmek suretiyle insanı, hakiki kulluğa ulaştırmaktır. Gözün görüp kulağın duyduğu gibi kalp, ruh, sır, hafi ve ahfâ da Allah'ın [celle celäluhü] azametini idrak eder. Kalp, huzur-ı ilâhi; ruh, muhabbet-i ilâhiyye, tecelli-i rabbâni ister. Sır, vahdâniyyet ister. Mecazi muhabbetler kalbimizde yer ediyorsa, kalp nefsin esaretindedir. Şu halde kalp, muhabbet-i ilâhiyye yerine dünya, evlat, para, siyaset muhabbetlerine ram oluyorsa vazifesini gayri meşru kullanıyor demektir. Nasıl ki tabanca polis ve subayın elinde vatan, millet korumaya yararken eskiyanin elinde can almaya yararsa, terbiye edilmemiş bir nefsin elinde kalp, huzur-ı ilâhi yerine huzur-ı dünya bulur. 


Mevlânâ Celâleddin-i RÜMİ (kuddise sirruhü], Yunus Emre (kuddise sirruhü] ve benzerlerinin divanlarındaki beyitler akıl ve dilin marifetleri değil, ruh makamı- 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nın muhabbetinin neticesidir. Yunus (kuddise sırruhü), şair ve ozan değil, Hak âşığı ve büyük bir ârif-i billahtır. Muhabbet-i ilâhiyye ile Allah için söyler. 700 
sene sonra sandukası açıldığında cesedi çürümemiş bir ârif-i billâhtır. Dünyanın her yerinde sevilen ve makbul olan bal gibi Yunus Emre'nin (kuddise sırruhü| Allah'a olan muhabbeti bütün gönüllerde muhabbeti tahrik etmeye vesile olduğundan, âlem onu sever. 


Vücutta nice letâifler vardır. İlâhi vazifesi gereği Hakk'a gitmek ister. Ancak muhabbet-i ilâhiyye ile letâifine sahip olamaz. Cezbe ehli insanlarda öyle letâifler vardır ki teklif altına giremez. İşte o letâifler, cezbe ve istiğrakın hâkim olduğu vakitte, şeriatın teklifine muhalefetten mesul tutulmaz. Bazı letâifler teklif altına girmediği gibi ihtiyar altına da, aklın tedbiri altına da giremez. İşte o latife bir insanda hâkim olduğu zaman -yalnız o zamana mahsus olmak Üzere- şeriata muhalefetten dolayı, o insan velâyet derecesinden düşmez. 


Bir şartla ki o hal başına geldiğinde iman hakikatlerini inkâr etmemelidir. İlâhi hükümlerle amel etmese de onları hak bilmek gerekir. İnkâr ve tekzibe/ 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yalanlamaya yol açan tavır, aşağılara yuvarlanmaya sebep olur. O kimsenin aklı başına geldiğinde, “Sen şöyle yaptın, namazını kılmadın. Kalk namazını kıl. 
Abdestin bozulmuş olabilir, abdestini tazele” denildiğinde, “Evet, demin benim şuurum yoktu. Yaptığımı biliyordum ama ihtiyarımla hâkimiyet altına alamıyordum” sözleriyle kendisini belirtmesi lazım gelir. Aksini savunursa tepetaklak olmaya yol açar, şeytana maskara olur ve azab-ı ilâhiye düçar kalır. 


Necmeddin-i Kübra hazretlerinin (kuddise sırruhüj halifelerinden Şeyh Sâdeddin Hammüye hazretlerinin (kuddise sirruhü] başına da cezbe hali geldi. Kendisi bu hali şöyle anlatıyor: “Benim ruhuma urüc (ruhani yükseklikleri dolaşma) hali geldi. Vücudum varlığından silindi. On üç gün böylece kaldım. Ondan sonra ruhum vücuduma döndü. Vücudum bu on üç gün içinde ölür gibi düştü. Hiç hareket etmiyordu. Orada bulunanlar on üç gündür ruhumla vücudumun ayrı düştüğünü söylediler. 


Nerede bir Allah velisi varsa, onların tekkesinde cezbe vardır. Bu şeriat-ı Muhammediyye'de doğruluk ve şeyhin kemalatının alametidir. Müridlerinin Allah katında sevildiğinin alametidir. 
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Kardeşlerim, 


Cezbe, Allah'ın ihsanıdır. İmâm-ı Rabbâni hazretleri (kuddise sırruhüj evliyaların reisidir. Ulemanın beyanına göre hicri 1000 senesinde yeryüzüne geleceği müjdelenmiştir. İmâm-ı Âzam Ebü Hanife trahmetullahi aleyh) hadis-i şeriflerle nasıl müjdelendiyse, İmâm-ı Rabbâni hazretlerinin velâyetinin nuru dahi Resülullah'ın [sallallahu aleyhi vesellem) müjdesine mazhar olmuştur. 


İmâm-ı Rabbâni hazretlerinin (kuddise sırruhü| MÜrsidi Muhammed Bâki-Billâh hazretleridir (kuddise sıruhüj. 450 sene önce yaşamış olan Muhammed Bâki-Billâh hazretlerinin (kuddise sırruhüj yol ve âdetleri şöyle idi: Her kimi kabul etseler önce tövbe verirlerdi. Eğer talebede kendisine karşı büyük bir aşk ve muhabbet görülürse rabıtayı verirlerdi. Sonra Allah Azimüşşan onları cezbe-i rahmana ulaştırırdı. 
Muhammed Bâki-Billâh hazretlerine [kuddise amb) ulema-yı izâmdan Hâce Burhâneddin [kuddise sırruhüj isimli zatı getirdiler. Kendisi, feyiz almak isteği ile Bâki-Billâh hazretlerine (kuddise sirruhü] tâlip oldu. 
Bâki-Billâh hazretleri ona rabıta-i şerif yapmasını emretti. Bu vazifeden sonra Hâce Burhâneddin 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(kuddise sırruhüj, yerden 1 m. yükseğe zıplayıp öteye beriye ve duvarlara çarpardı. Genç ve kuvvetli delikanlılar onu zaptetmek isterler ancak takatleri yetmeyip âciz kalırlardı. Bu zat ne gördü ve bulduysa zikir, rabıta ve cezbe ile gördü ve buldu. 


İmâm-ı Rabbâni hazretleri (kuddise sıruhüj, şeyhi Muhammed Bâki-Billân hazretlerine (kuddise sırruhü| “Baha” isimli hizmetkârıyla süzme bal göndermişti. Hizmetçi bu balı şeyhin hizmetçilerine vermesi gerekirken, acemi olduğundan, şeyhin huzuruna kadar çıktı. Şeyh hazretleri kemalat ve tevazuun- dan hizmetkâra sordu: 


- Senin ismin nedir? 
- Baha'dır. 
- Nereden geliyorsun? 


- Sizin köleniz Şeyh Ahmed'den geliyorum (Ahmed, İmâm-ı Rabbâni'nin ismidir). 

Mübarek, hizmetkâra bir nazar etti, hizmetkâr ilâhi sarhoşluk ve nisbetinden feryat ederek düşe kalka İmâm-ı Rabbâni hazretlerinin (kuddise sırruhüj huzuruna vardı. Ona sordular: 


-Halin nedir, sana ne oldu? 
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-Ben kendimden geçtim. Şeyh hazretleri bana bakınca aklım başımdan gitti. Her yerde anlatılması imkânsız, vasfı nihayetsiz bir nur gördüm. 


O zatın düştüğü bu cezbe kâmil mürşidin müridlere hediyesi ve kâmil mürşide Allah'ın ihsanıdır. 


Cezbenin kutlu vazifesi, nefs-i emmârenin arzularını, dünyaya meylini bağlılarından koparmaktır. 
Cezbe-i rahman, müridin dünya muhabbetini kopararak muhabbet-i dünya yerine muhabbet-i ukbayı kazanmasına sebep olur. 


Mevlânâ'nın (kuddise sirruhü] Mesnevi-i Şerif'inde cezbenin binlerce misali vardır. O, cezbeyi şöyle tarif etmektedir: Ruhun ve kalbin Allah'a yükselmesi, Allah tarafından çekilişidir. Yani cezbe Allah'ın ihsanıdır. Allah'ın gönüllere dökmüş olduğu inâyetinin neticesidir. Semada, kadife gibi bulutlarda yıldırımın - sesini çıkaran Allah, gönüllerimize cezbenin hayretini verir. Kâmil bir mürşidin süfileri cezbeli olur. 


Gavs-ı Kasrevi hazretlerinin (kuddise sirruhü] tekkesinde, cezbeden, günlerce gecelerce yemeyen, içmeyen, uyumayan cezbelilere şahit oldum. Bir gün Erzurum'da binbaşı iken bir minibüs cemaatle, Erzurum'dan Gavs hazretlerini (kuddise sırruhü| Ziyarete gidiyorduk. Pülümür'de benzin molası verdik. Erzurumlu kardeşlerim bana, “Şu lokantada bulunan aşçı Erzurum'un meşhur ulema ailelerinden birinin oğludur. Şimdi çalıştığı bu lokantada belki namazı niyazı yoktur. Babalarının hatırasına şunu çağır da sohbet et” dediler. Erzurumlular genci çağırdılar. Onu bir ağacın altına götürdüm ve konuştum: “Kardeşim, dünya böyledir, ahiret böyledir. Senin ataların ulu zatlarmış. Namazsız niyazsız olur mu?” 
Tövbe etti, lokantadan ayrıldı. 


İki ay geçti. Gavs hazretlerini [kuddise sırruhü| Ziyarete gitmiştim ki o genci orada görünce tanıdım. O da beni tanıdı. Çok cezbeli idi. O genç dereye abdest almaya gitti. Hava soğuktu. Kasım'ın 18'i idi. 
Dönüp geldiğinde baştan ayağa ıslanmıştı. Süfilere alt kattaki sobayı yakmalarını söyledim. Yaktılar. Gencin elbiselerini değiştirecektik ama buna muvaffak olamadık. Aklı yerinde değildi. Mecnun gibiydi ... Sobaya yaklaştırıp üstünü başını öyle kurutmak istedik ama o çıkıp sobanın üstüne oturdu. On-on beş dakika durdu ve indi. Altı ütülenmiş gibi kurumuştu. Daha sonra sobanın kapağını açtı, 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meşe közlerini eline alıyor, ağzına koyup söndürüyordu. Cemaatten bir hoca şöyle dedi: 


-Binbaşı, bu ne garip iştir. Bu tekke iman hakikatlerini açığa çıkarıyor. Enbiyâ süresindeki âyet-i celilede sabit olduğu gibi İbrahim Halilullah'ı faleyhisselâm| ateşe attılar, ateş onu yakmadı. Bunu hep okuduk. Ama ben gözümle ateşin yakmadığını ve ağıza alınıp tükürükle söndürüldüğünü görmemiştim. Daha sonraları da bu tekkede ateşin yakmadığını gördük. 


Daha sonra o genç pencereleri kırmaya başladı. Gavs hazretleri (kuddise sırruhüj ellerinin arkadan bağlanmasını emretti. Bağladılar. Namaz vakti geldi ama o bilmedi. Bir süre sonra, ben o gencin ellerini çözdüm. Gavs hazretleri (kuddise sirruhü] genci çağırdı, elini göğsüne iki kere sürdü ve, “Yolun açık olsun, güle güle git” dedi. Ben, onun nasıl gideceğini düşünüyordum. Gencin aklı başına geldi. 
Anne ve babasına hediye, bir akrabasına da baston aldı, yola koyuldu. 


Cezbe Allah vergisidir. Ârif-i billâhta cezbe haktır. Bu hal delilik değildir. “Üstat kendinden geçirir, kendine getirir” sözü cezbe için söylenmiştir. 
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İmâm-ı Rabbâni hazretleri (kuddise sıruhü) buyurdu ki: “Bu nimetin yaygın ve umumi olması, bu yolun başlangıcında cezbenin verilmesi, şeyhim Muhammed Bâki-Billâh hazretlerinin (kuddise sirruhü] bereketindendir. 


Şu halde cezbe, Allah yolunda muhabbeti çoğaltmak, ondan dolayı arzu ve istekleri nefsani hevâdan kurtarıp Rabbimiz'in yoluna çevirmek için evliya-yı izâmın bereketidir. Tasavvuf ehlinde var da neden cemaatte yok derseniz, bu ehl-i tasavvufa verilmiş bir inâyet-i ilâhiyyedir. Nasıl ki herkese tabanca verilmez, polis, asker ve koruma görevi olanlara verilir, bu cezbe de Allah'ın kullarından kâmil mürşidlere verilir. Sultanımızın devletli babası Gavs-ı Kasrevi hazretleri (kuddise sirruhü], Silsile-i âliyede okunurken ism-i şerifleri “Sultanü”l-câzibin nuru hidâyetü'l-vâsılin” yani “Allah'ın hidayetine vâsıl eden cezbelilerin sultanı”dır. 
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Cezbe, Çalışmakla Kazanılır mı? 


“Kim kapının gıcırtısını, kuşların sesini ve rüzgârın esmesini tesbih gibi algılamadığı halde cezbesinde sadık olduğunu iddia ederse, o kişi iftiracı ve kuru iddiacı bir kimsedir.” 


Ebü Osman el-Mağribi [k.s] 


Cezbe, her zaman, her yerde gelmez. “Ben, iş yerimde cezbelenirsem ne olur?” dersen, Allah cezbeyi nerede vereceğini bilir. Her bir şeyin bir mekânı, mahremiyeti, kendine ait ilmi ve hukuku varsa, cezbenin de bir hukuku vardır. Çarşıda, pazarda gelmez, muhabbet yerinde gelir. 


Kardeşler, 


Akıl birkaç cihetle melekesini kaybeder; delilikle, akıl hastalığıyla, alkol ve uyuşturucuların etkisiyle, muhabbet-i ilâhiyye ile ... Ruh ve kalp, muhabbet-i ilâhiyye ile aklın ötesindeki latif halleri keşfeder. 
Kabirlere gider, ölülerle, meleklerle konuşur. 
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Hacı Bayrâm-1 Veli hazretlerinin (kuddise sirruhü] halifesi Eşref-i Rümi hazretleri (kuddise sırruhü| “tevâcüd ve vecd”i anlatırken, cezbe ile aklın iptal olmayacağını, yalnız iradenin elde bulunmadığını ve bu yüzden de akla sahip olunmadığını bildirmiştir. 


İmâm-ı Rabbâni hazretlerinin ilk halifesi Şeyh Tâceddin hazretleri (kuddise sırruhüj, Allah'ın emriyle kendisine halifelik verilirken şöyle buyurdu: “Benim halife olduğumu keşke maneviyattan evliya-yı izâmın bazıları görseydi.” Sonra da dedi ki: “Elhamdülillâh, bana gösterildi ki Buhara'nın medar-ı iftiban Azizân Ali Râmiteni hazretlerinin (kuddise sırruhüj huzurunda idim. Ali Râmiteni (kuddise sirruhü], mübarek elleriyle kendi takkelerini çıkarıp benim başıma koydular. Nihayetsiz inâyet ve teveccühler buyurdular. Hâce hazretlerine (kuddise sırruhüj arzettiğim zaman tebessüm etti.” Oysa İmâm-ı Rabbâni hazretleri (kuddise sirruhü] ile Azizân Ali Râmiteni hazretleri (kuddise sirruhü] arasında 400-500 sene vardı. İcâzet aldıktan sonra Şeyh Tâceddin hazretlerinin (kuddise sıruhü) nefes ve nazarında öyle bir tesir göründü ki kime zikir verse cezbe halleri galebe çalardı. Bu mübarekte cezbeler görüldü. Meleklerin ve salihlerin ruhlarını keşfe başladı, görüşüp konuştu. 
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Ebü Ali Megâzili hazretleri [kuddise sırrunül, Bağdat'ta cezbesi ile meşhur Şibli hazretlerine şöyle buyurdu: “Ben birçok defalar, âyet-i celile okunduğunu duyunca, beni dünyalıktan çeker. Daha sonra yine eski halime, dünyaya dönerim. Bu hal bende devam etmez. Keşke etseydi.” Şibli hazretlerinin cevabı şöyle oldu: “Kur'an'ı duyduğunda dünya ile alakanı kesmek istemen Allah Teâlâ'nın sana bir lutfudur. Ama Allah'ın seni tekrar dünyaya çevirmesi O'nun merhametinin icabıdır.” Ulemanın beyanına göre, henüz dünyadan tamamıyla alaka- yı kesecek makama gelinmediğinden, Allah Teâlâ terbiye, irade ve kemalat ile geri döndürmektedir. 


Abdülaziz Debbâğ hazretleri (kuddise sırruhü| ÜStadının kemalatını naklederken, “Bir kâmil mürşid dilerse, müridine velâyet tacını geçirebilir. Yüksek makamlara ulaştırabilir ama o müridde, veliliğin müstesna olan kemal sıfatı bulunması lazım” buyuruyor. Hoca Efendi'nin sarığını alıp muallakta bırakırsak düşer. Sarığın düşmemesi için nasıl baş, cübbenin düşmemesi için de bir omuz ve vücut lazımsa velâyetin durması için de kemalat lazımdır. 
Yoksa bu halimizle kemalatı bize verseler, ertesi gün o veliliği, bir çocuğun oyuncağını bir yerde koyup bıraktığı gibi, biz de o kemalatı bir yerde bırakıverirdik. Şu halde meratib silsileyle, kemalat yavas yavaş olur. Cezbenin verilişi de sultanın kemalatıdır. Cezbeye düşen bir kimse bunu kendisinden bilmemelidir. Bu, onun kâmil olmasından dolayı değildir. Nice haram işleyen günahkâr insanlara bir anda cezbe verilmesi, onun, o çirkin ve günahkâr halinden kurtulması içindir. Zayıfları teşvik içindir. 
Gidilen yolun hakikatini göstermek içindir. Keramet, gaye değil vasıta, cezbe Allah'ın inâyetidir. 


Cezbeyi sen amelle kazanmadın. Nefsinden halas ve kâmil olan mürşidinin eliyle Allah'tan geldi. 
Sen bu cezbeyi kendine elektrik say. Nasıl, baraj ve santrallerden cereyan gelip de evlerimizde türlü cihazları çalıştırıyorsa, sen bu cihaz ile istikameti kazanmaya bak. İstikamet sahibi olmanın alameti, dilin yalandan kurtulmasında, o dilin üstüne zikrin ulviyetinin konmasındadır. Kemalatın alameti, gözün rıza ile bakmasında, harama dönmemesindedir. Gökte uçmak, suda yürümek marifet değildir. 
Marifet, Allah yoluna ram olmaktır. 


Son olarak söylemek gerekirse muhterem kardeşlerim, Aşk da muhabbet de cezbe de birbirinden ayrılmayan, Allah'ın kullarına birer ihsanı olan durumlardır. İnsanın ruhunu hayırlandıran ve 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olması gereken hale gelmesine birer vesile olan aşk, muhabbet ve cezbe hali, vücudun hissiyat ve fikriyat âlemini çalıp ulvi ve kudsi makamlara ayak bastırır. Gezdiği makamlardan haber verir. Demek ki cezbe dünya halinden koparıp marifet ve muhabbet-i ilâhiyyeyi kazanmaya vesile olur. Hâce Ubeydullah Ahrâr hazretleri (kuddise sıruhü| cezbe hakkında, “Beşeriyet kafesinin esiri olana, ebedilik kuşunu uçurmak, cezbe tesiri olmadan mümkün değildir. Bu cezbe Hz. Peygamber'e [sallallahu aleyhi vesellem) bağlılık olan mahbupluk makamında devam etmektir” demiştir. 


Kardeşlerim, 


En büyük hayır ve iyilik; sözlerimizde, işlerimiz- de ve davranışlarımızda Resülullah'a (sallallahu aleyhi vesellem] tâbi olmaktır. Ona tam tâbi olmak için, kâmil bir zatın, yetişmiş ve yetiştirebilen bir rehberin sohbetinde bulunmak lazımdır. Öyleleri vardır ki Allah dostlarından biriyle sohbet edince, marifet ve saadete kavuşur. Kalbinde Allah sevgisi artar ve o zatın kalbinden kendi kalbine ilâhi feyiz akar. Bu bir defa sohbet etmek bile, onun ömrünü bereketlendirir. O zata olan muhabbeti, Allah ve Resülü'ne olan muhabbetini artırır. 
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AŞK MUHABBET 
CEZBE 


İmanı kuvvetlendiren yolların en güzeli tasawultur. Kişinin, Allah Teâlâ'nın muhabbetini kazanabilmesi, bu yolla mümkündür. Başka bir yol yoktur. Tarikat bu yönüyle okuldur. Burada ilim ve amel öğretilir. İlâhi aşka ve muhabbete giden yollar tanıtılır. Nefsin ve şeytanın çirkin halleri anlatılır. Böylece kişiler günahlardan kurtulur. İbadetler, gelenek halinden çıkarılır ve muhabbetle yerine getirilmesinin yolları gösterilir. 
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